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22ste jaargang No.22  Vrijdag 24 november 2023 

 
 

Meditatie 
 

 
Van dood naar leven 

 
Wanneer dit nummer van Kerkvensters verschijnt staan we aan 
het eind van het kerkelijk jaar 2022-2023. De laatste zondag 
van het kerkelijk jaar zal dan ook weer zijn aangebroken. De 
zondag waarop wij allen herdenken die ons zijn ontvallen in het 
afgelopen jaar en die we herdacht hebben op de zondagen 
nadat ze waren overleden. 
Nog één keer, op de eeuwigheidszondag, zullen hun namen 
genoemd worden in een kerkdienst hier op aarde. Nu niet 
meer als mensen waar we afscheid van hebben moeten 
nemen, maar van mensen die, zoals in Twente gezegd wordt: 
‘uit de tijd gekomen zijn’. Dat suggereert dat de dode weer 
ergens anders veilig aankomt. Een mooie uitdrukking die 
aangeeft dat zij niet meer leven in onze tijd. Wij geloven dat zij 
zijn aangekomen in Gods eeuwigheid. In onze herinneringen 
zullen ze altijd blijven voortleven. We kunnen en mogen wel 
bedroefd zijn om hun heengaan, maar ook in dankbaarheid 
terugkijken naar wat ze voor ons hebben betekend. Van hen 
die in geloof gestorven zijn mogen we aannemen dat ze 
voortleven bij Hem in hemelse heerlijkheid.  
De dood is dus niet het einde, zoals sommigen wel denken, 
maar slechts een doorgang van het aardse leven naar het 
hemelse, een nieuw begin. Het leven van hen die ons lief 
waren staat dus niet stil, maar leeft voort in een andere 
dimensie. 
Het kerkelijk jaar 2022-2023 komt tot een einde. En ook daar 
weer een nieuw begin. Het kerkelijk jaar 2023-2024 gaat 
beginnen, een jaar op weg naar Gods eeuwigheid.  
God geeft ons tijd om ons voor te bereiden op de overgang van 
tijd naar eeuwigheid, ook voor ons eens ‘rite de passage’.  
Net als voorgaande jaren gaan we ook dit nieuwe kerkelijk jaar 
weer op weg naar de herdenking van de komst van de Messias.  
We leven in deze adventsperiode vol verwachting toe naar 
kerst. We bereiden ons voor op de komst van Hem die ons 
voortbestaan na de dood veilig heeft gesteld, al moest Hij 
daarvoor wel Zelf met zijn aardse verschijning sterven.  
Hij gaf zijn leven voor ons, zodat wij na de dood verder kunnen 
leven. Daarop bereiden we ons ieder jaar opnieuw voor in de 
periode van advent.  
In lied 439 worden wij erop gewezen en zingen we samen: 

 ‘Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door’. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za  25 nov. Matteüs 25:14-30 Welkom bij het  
 
Zo  26 nov. Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor Mij 
Ma  27 nov. Openb. 15:1-8 U alleen bent heilig 
Di  28 nov. Openb. 16:1-11 De offerschalen 
Wo  29 nov. Openb. 16:12-21 Het is voorbij! 
Do  30 nov. Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER 
Vr  1 dec. Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en  
Za  2 dec. Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open 
 
Zo  3 dec. Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw 
Ma  4 dec. Openb. 17:1-8 Het grote Babylon 
Di  5 dec.  Openb. 17:9-18 Het lam zal overwinnen 
Wo  6 dec. Openb. 18:1-8 Gevallen is Babylon 
Do  7 dec. Openb. 18:9-24 Al je rijkdom voorbij 
Vr  8 dec. Openb. 19:1-10 Zuiver, stralend linnen 
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Zondag 26 november Eeuwigheidszondag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. W. ten Kate  
 Dhr. A. van der Vegt  
 Mw. D. Willems 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. M.J. Winters-Karels, Ommen 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
U kunt na de dienst koffiedrinken in het Buurthuis  
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Gastdame/-heer: Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink 
 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 

Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp 
 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. G. Mateman 
Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 1 dec. 18.30 uur: Ds. J. Riemersma 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 1 dec. 19.30 uur: Ds. J. Riemersma 

 
 
 

 
 
 
 
 

  Zondag 3 december 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Kindernevendienst: Geen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. G. Geerlings  
 Dhr. J. Kroon  
 Mw. R. van Lenthe 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. E.J. Urban, Zwolle 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 

 Lessons and Carols 

Organist: Geen 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Gastdames/-heren: Werkgroep 
 
Hervormd Centrum Ommen Samen kerk 
09.30 uur: 10-erDienst 

 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 

 Jonge Gezinnendienst 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler 
Kindernevendienst: Geen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. H. Wermink-Lamberink 
 Dhr. R. Robijn 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberkerk 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter 
Thema: Vol verwachting klopt ons hart! 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 8 dec. 18.30 uur: Dhr. A. Martens 

 
Nijenhaghen 
Vrijdag 8 dec. 19.30 uur: Dhr. A. Martens 

 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
3 december: Vol verwachting klopt ons hart! 

Dit is het thema van de Noaberdienst op deze 
zondag. Een verwijzing naar het 
sinterklaasfeest waar de jongsten onder ons 
ongetwijfeld weer volop naar uitkijken, maar 
ook een moment om stil te staan bij de 
eerste advent. Advent is een tijd van 
verwachtingsvol uitzien naar het geboortefeest van Jezus,  
hét grote feest van Licht. Maar durven we in deze tijd, nu de 
wereld in brand staat, nog wel hoop te hebben? Durven we 
nog uit te zien naar een nieuwe wereld, of hebben we door de 
vele gebeurtenissen, zowel dichtbij als veraf, inmiddels alle 
hoop verloren? Zijn we nog in staat hoop te putten uit ons 
geloof? Hoe kunnen we elkaar in deze tijd bemoedigen als we 
het moeilijk vinden nog lichtpuntjes te zien? Spreekster 
Sarianne van Dalen zal hierover met ons nadenken en de band 
Pearl uit Enschede zorgt voor de muzikale begeleiding. 
Vanaf 09.30 uur staat de koffie/thee klaar. De dienst begint om 
10.00 uur. Voor de kinderen is er een apart programma en er is 
kinderoppas voor de kleinsten. Van harte welkom! 
 
Adventsproject van de Kindernevendienst 

In de adventstijd leven we toe naar het kerstfeest.  
Het thema van dit jaar is: Weet jij hoe laat het is? We 
ontdekken met de kinderen dat je niet alleen op de klok of de 
kalender kunt zien of het kerst is - je hebt ook verhalen nodig. 
Op een grote klok wordt elke week een verhaal zichtbaar 
gemaakt. 3 december is er een Jonge Gezinnendienst in de 
Gereformeerde kerk. In deze dienst starten wij gezamenlijk het 
Adventsproject van de Kindernevendienst. Er is deze zondag 
geen Kindernevendienst in de Hervormde kerk. 
 
3 december | Marcus 13:24-37 
Hij komt!  
Iemand gaat op reis en laat het beheer van zijn huis over aan 
zijn bedienden. De deurwachter krijgt de opdracht op de uitkijk 
te staan, om te zien of de reiziger al terugkomt. Zo waakzaam 
als die deurwachter is, zo kunnen mensen ook wachten op de 
komst van de Heer. 

 
Hervormde gemeente 

 
26 november Diaconiecollecte voor Pastoraat 

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we 
voor pastoraat, waarbij er aandacht is voor mensen voor wie 
de eindigheid van het leven een belangrijk thema is: Met het 
oog op het einde.  
Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat 
hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor 
mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is 
pastoraat belangrijk. De Protestantse kerk ondersteunt allerlei 
vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld 
verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de 
eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend 
oor en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op 
deze plek onmisbaar.  

De diaconie 
 
Collecten 
26 november 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Prot. kerk Pastoraat  
  Met het oog op het einde en  
  Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
 
 

3 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
19.00 uur: Lessons and Carols Bestrijding onkosten 
 
Zondagskind 
Ommen 
26 november: Levi Veneberg 
3 december: Jonge Gezinnendienst Gk 
 
Kinderoppas 
Ommen 

26 november: Marianne Hierink 
  Gerjo Snijder 
3 december: Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
26 november 

Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 

1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
3 december 

Ommen 
1ste Collecte: Algemeen Christelijke  
  Doeleinden 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Algemeen Christelijke  
  Doeleinden 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 

26 november: Rianne van der Bent 
  Nelleke Heijink 
3 december: Karin Doldersum 
  Anne Lotte Heijink 
 
Witharen 

3 december: Yvonne Meijer 
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Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. G. Hirink 
Dhr. D.J. Jaspers 
Dhr. J. Paarhuis 
Mw. M. Paarhuis-Veurink 
Mw. S.E. de Wit-Dekker 
Mw. J. Boer-Bentum 
Mw. H.C. Hurink-Pelleboer 
Mw. N.A. Berger-de Groot 
Mw. E. ter Haar-Prinsen 
Mw. A. Jansen-Hekman 
Mw. G. van der Meer-Martens 
Dhr. K. Hekman 
Mw. J.G. Veneberg-Makkinga 
 
We wensen hen een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 

  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Op zondag 26 november is het alweer de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. Wij gedenken dan in deze dienst weer hen 
die ons zijn voorgegaan. De dienst is weer met enkele 
gemeenteleden voorbereid. Zij hebben ook de nabestaanden 
uitgenodigd en zorgen voor alle andere zaken rondom deze 
dienst. Mooi om te merken met hoeveel toewijding 
gemeenteleden meewerken aan deze en andere diensten. 
De volgende zondag is de eerste zondag van het nieuwe 
kerkelijk jaar. Wij schakelen voor de lezingen dan over van het 
A-jaar naar het B-jaar. Stonden in het A-jaar de lezingen uit 
Matteüs centraal in het B-jaar zullen dat vooral de lezingen uit 
Marcus zijn. 
 

Doopzondag 
Op zondag 17 december is er weer een doopzondag. Ouders 
die hun kind willen laten dopen kunnen contact met mij 
opnemen. 
 

Meeleven 
Alle zieken thuis of elders wensen en bidden wij de nabijheid 
van onze Heer en Heiland toe. 
 

Overleden 
Op zaterdag 4 november is in de leeftijd van 91 jaar overleden, 
Ab Jolink. Na een dankdienst voor zijn leven in de Hervormde 
kerk hebben wij hem op vrijdag 10 november begraven naast 
zijn vrouw op begraafplaats Laarmanshoek. Wij wensen en 
bidden de kinderen, kleinkinderen en allen die om zijn 
heengaan rouwen, de nabijheid van onze Heer en Heiland toe. 
 
 
 

In Gods naam 
Op 20 november was de theatervoorstelling van Bastiaan Ragas 
in de Carrousel. De voorstelling past goed in ons jaarthema  
‘Ga mee’. Het jaarthema staat voor het advies/de intentie om 
dit jaar meer het contact met andere geloofsgemeenschappen 
te zoeken. Het was dan ook de bedoeling dat deze 
theatervoorstelling georganiseerd zou worden door alle kerken 
van Ommen. De Gereformeerde kerk, de Rooms-Katholieke 
parochie en wij als Hervormde gemeente vormden uiteindelijk 
het organisatieteam. Het was nog even spannend of alle 
kaarten zouden worden verkocht, maar ook dat lukte gelukkig 
redelijk snel. Nu hopen wij op een goede voorstelling die ons 
tot nadenken zal aanzetten en misschien ook wel voor 
gespreksstof en toenadering zal leiden.  
Op 29 november is er in ieder geval de gelegenheid om over de 
voorstelling met elkaar van gedachten te wisselen tijdens het 
'noaproaten'. Mensen die mee willen doen kunnen dat (liefst 
via de mail) aan mij laten weten. 
 

Gemeenteavond 
Op dinsdag 21 november is er weer een gemeenteavond. Uw 
aanwezigheid en inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Het is een 
groot goed om samen van gedachten te kunnen wisselen over 
de toekomst van onze kerk. 
 

Ten Slotte … 
Bij het schrijven van dit kerkblad weet ik dat wanneer dit 
kerkblad verschijnt, u op de hoogte bent gebracht dat wij als 
gemeente een beroep hebben uitgebracht. De wijzen kwamen 
uit het Oosten. Ik hoop dat deze wijze, die meer in het Noorden 
dan in het Oosten woont, ondanks dat onze roep zal weten te 
verstaan. Voor het nieuwe kerkelijk jaar wens ik U veel heil en 
zegen toe! 

Vrede en alle goeds! ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 

  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 

  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Overleden 
Op zaterdag 4 november jl. is overleden, in de leeftijd van 67 
jaar, Janny Dankelman-Winters. Janny woonde met haar man 
Henk aan de Dwarsweg in Arriën. Door haar gezin is Janny op 
vrijdag 10 november naar haar laatste aardse rustplaats 
gebracht op de begraafplaats Laarmanshoek. Wij bidden dat 
Henk, de kinderen en kleinkinderen en allen die om haar 
heengaan rouwen kracht van Boven vinden om dit verlies te 
dragen. 
 

Jubilea 
Op D.V. dinsdag 28 november a.s. hopen Henk en Mien 
Geertman-Wennemars te gedenken dat zij 60 jaar geleden in 
het huwelijk aan elkaar werden verbonden. Voor de jaren die 
zij samen kregen zijn zij de Heer dankbaar. Helaas kunnen zij 
door omstandigheden niet meer samenwonen. Ze hopen dit 
heugelijke feit te vieren in beperkte kring. Van deze kant onze 
hartelijke felicitaties en een mooie dag gewenst. 
 
Een dag later, op D.V. woensdag 29 november a.s. hopen Harry 
Oldeman en zijn vrouw Henny Oldeman-Vugteveen ook in 
dankbaarheid te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Ook zij 
kunnen door omstandigheden niet meer bij elkaar wonen. Ook 
zij zullen het feest in familiekring vieren en worden van onze 
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kant van harte gefeliciteerd met hun diamanten huwelijk en we 
wensen hen Gods zegen op hun verdere levensweg. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 

  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Jongegezinnendienst op 3 december 
Dan mag ik voorgaan in een gezamenlijke Jongezinnendienst, 
die met de commissie met diezelfde naam is voorbereid. 
Thema is ‘Aftellen’. Weer een gevarieerde dienst met liedjes, 
filmpjes, sketches en een korte overdenking gericht op 
kinderen. In deze dienst wordt ook het adventsthema van de 
kindernevendienst geïntroduceerd: Weet jij hoe laat het is? In 
de Hervormde kerk is een meer traditionele gezamenlijke 
dienst. 
 

Huwelijksjubileum 
Op 6 december is het 50 jaar geleden dat Hendrik Jan en  
Wia Ningbers-Kappert met elkaar trouwden. We feliciteren hen 
van harte met dit gouden jubileum en wensen hen Gods 
blijvende zegen toe! 
 

Eeuwigheidszondag 
Vorig jaar was er voor het eerst de gelegenheid om voor of na 
de dienst een kaars te ontsteken om daarmee een dierbare 
gestorvene te herdenken. Het aansteken van een kaarsje als 
uiting van het geloof dat onze overledenen geborgen zijn in het 
licht van de Eeuwige. Ook dit jaar heeft u die gelegenheid. 
Leden van de Werkgroep Eredienst staan bij de ingang van de 
kerk met een waxinelichtje. Op het liturgisch centrum staan 
andere leden met een aan de paaskaars ontstoken kaarsje. Bij 
hen kunt u het waxinelichtje aansteken en plaatsen op een 
glasplaat. U kunt dat dus zowel voor als na de dienst doen. Het 
gaat dan om hen die elders dan in onze gemeente zijn 
overleden of om hen die langer geleden zijn gestorven. Het 
gaat dus niet om de gemeenteleden die afgelopen jaar 
gestorven zijn, want zij worden tijdens de dienst herdacht. Dat 
doen we zoals u dat gewend bent. We gaan staan als alle 
namen genoemd worden. Daarna kan de familie naar voren 
komen om een kaars in het gedenkstukje te ontsteken. Na 
afloop van de dienst kan het gedenkstukje worden 
meegenomen. 
 

Doopzondag 31 december 
Het is al een tijdje geleden dat we een doopdienst mochten 
vieren in de kerk in Ommen. Op 31 december hoop ik 
meerdere kinderen te kunnen dopen. Een bijzondere dag, maar 
ook een gewone zondag. Graag bij mij aanmelden als je je kind 
wilt laten dopen. Daarna bepalen we een datum voor het 
doopgesprek. 
 

World Servants verloting 
Inmiddels is de trekking van de verloting georganiseerd door de 
World Servants achter de rug. Het was weer een mooie actie 
en een heel goede opbrengst (wat die precies is wist ik nog niet 
op het moment dat ik dit schreef). Fijn om te merken dat 
zovelen de jongeren en hun doel een warm hart toedragen! 
Dank! Voorlopig is het even wat rustiger met de acties. We 
houden u op de hoogte. Ondertussen blijven de jongeren 
gewoon meehelpen bij het koffie schenken en het Samen Eten. 

Ds. Kest Jelsma 

 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 

  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 

  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Geboorte 
Nore Jolein Jaspers is geboren! Dat is gebeurd op 30 oktober.  
Dochter van: Mark Jaspers en Anne Vink en zus van Fieke en 
Juune. En zo is er weer een nieuwe wereldburger die met haar 
komst de wereld kleur geeft, zoals op het geboortekaartje 
staat. Van harte gefeliciteerd! 
 
En dan een geboortebericht, dat doordat het in een niet 
geleegd postvakje terecht was gekomen, nu pas op mijn 
bureau kwam. Want op 3 augustus werd geboren Bram Jacob 
Jongsma, zoon van Tom en Tineke Jongsma-Dunnewind en 
broer van Nienke en Jochem. Onze felicitatie is er niet minder 
om. Van harte. Tom, Tineke, Nienke, Jochem en Bram wonen in 
Almelo; want voor Tineke blijft de Gereformeerde kerk van 
Ommen de gemeenschap waar ze bij wil blijven horen.  
 

Vrijwilligersavond 
Ik kijk ook met dankbaarheid terug op de vrijwilligersavond van 
9 november. Goed om zoveel gemeenteleden te zien die met 
inzet van eigen talenten, hun schouders onder het kerkelijk 
werk zetten. Er werd geen hoera geroepen, maar de 
uitgereikte puzzel had wel als uitkomst: hoera voor de herfst! 
En wat ook bleek: er waren hele goede lezers aanwezig, die 
met verstand van raadsels de nodige cryptogrammen oplosten. 
En wilt u een mooie bewerking van Psalm 23 lezen dan moet u 
eens op Karel Eykman googelen. 
 

Gedachtenisviering 
Ik hoop dat u met elkaar een goede gedachtenisviering hebt op 
26 november. Bijna 40 gemeenteleden gingen ons het 
afgelopen jaar voor. Bij zo’n viering kan het gemis van mensen 
met wie je je verbonden hebt geweten en nog steeds weet, 
schrijnen en het heimwee je verdrietig maken... Emoties 
mogen. God heeft gemaakt dat we kunnen huilen en kunnen 
lachen. En heb er oog voor dat gemis na jaren blijft. Niemand 
van ons kan de leegte vullen die je voelt, maar we kunnen 
elkaar wel met een gebaar, een kaartje, een brief, een 
luisterend oor aandacht geven, ook al is het een leegte van 
jaren her. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Overleden 
Bij het uitkomen van de vorige Kerkvensters schreef ik dat de 
levensprognose voor Dini Groen-Nijboer niet positief was. U 
had toen in de kerk al gehoord dat ze was overleden.  
Hieronder vindt u de herinnering aan haar en daarin kunt u ook 
lezen dat er met dankbaarheid op haar leven teruggekeken 
wordt. 

Ds. Wim den Braber 
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PaKaN! 
 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 
 
Elke zondagochtend Kindernevendienst en kinderoppas  
   Diverse kerken 
24 nov. 18.30-19.15 uur Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’  
   De Kern, bovenverdieping 
24 nov. 19.15-20.15 uur Club Njoy Ommen 

(groep 5 t/m groep 8) 
De Kern, Kelder 

27 nov. 19.00-20.30 uur Catechisatie Ommen (12 t/m 15 jaar) 
   Hardenbergerweg 59  

(Dinie Laarman) 
28 nov. 19.00-20.30 uur Catechisatie Vinkenbuurt/Witharen  

(12 t/m 15 jaar) Beltweg 2, Witharen  
(Lambert van den Berg) 

28 nov. 19.00-20.00 uur Wiki club Witharen/Vinkenbuurt  
(groep 5 t/m groep 8) 
Gebouw Irene, Witharen 

28 nov. 19.30-21.00 uur Klein overleg (dagelijks bestuur)  
Jeugdwerk PaKaN!  
Een ieder kan aanschuiven om  
punten met ons te bespreken.   
De Kern 

1 dec. 19.15-20.15 uur Club Njoy Ommen 
(groep 5 t/m groep 8) 
De Kern, Kelder 

3 dec.   GEEN Bible Basics i.v.m.  
adventsproject kindernevendienst   

3 dec. 09.30 -11.00 uur Tienerdienst (12-18 jaar) 
Hervormd Centrum, grote zaal 

5 dec.   GEEN Wiki club i.v.m. Sinterklaas 
8 dec. 18.30-19.15 uur Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’  
   De Kern, bovenverdieping 
8 dec. 19.15-20.15 uur Club Njoy Ommen 
   (groep 5 t/m groep 8) 
   De Kern, Kelder 
 
Belijdeniscatechese 
Op de oproep voor de belijdeniscatechese heeft 1 persoon 
gereageerd. Nu waren er in het verleden ook al eens enkele 
'jongeren' die aangegeven hebben om eens wat nadrukkelijker 
met anderen over het geloof na te willen denken. Dus dacht ik 
dat wij misschien een gespreksgroep zouden kunnen vormen, 
waarin de onderwerpen die horen bij belijdenis doen aan de 
orde komen, maar waarbij je intentie niet is om belijdenis te 
doen (dit mag/kan natuurlijk wel). Het zou mooi zijn als wij 
toch met een groepje van start zouden kunnen gaan.  
Graag aanmelden bij  dsdorgelo@pkn-ommen.nl. 

Ds. H. Dorgelo 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 

Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
12-11 Dhr. R. van der Woude 
 Dhr. G. Schuttert 
19-11 Dhr. en mw. P.E. de Jonge 

Mw. G.J. Hesselink-Willems 
 
Vinkenbuurt 
12-10 Dhr. J. Witpaard en mw. H. Prins 
 
Gereformeerde kerk 
22-10 Dhr. B. Hulsman 
29-10 Mw. H. Tibben-Horsman 
01-11 Dhr. F. Dijkstra 
05-11 Oldenhaghen 
12-11 Dhr. en mw. Hemstede 
 
Witharen gebouw Irene 
05-11 Mw. R. Emmink 
12-11 Mw. L. Wermink 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Kerstpakkettenactie 

Traditiegetrouw krijgen veel mensen in december een 
kerstpakket van hun werkgever. Soms is het een nuttig pakket, 
soms ook komt het onder in de kast te liggen en denkt u: wat 
moet ik hier nu mee?! Behoort u tot deze laatste groep, of 
misschien ook wel tot de eerste groep, dan willen wij u 
attenderen op onze actie. In de Ommer samenleving zijn veel 
mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken. Als diaconieën willen wij hen graag helpen in de 
vorm van een kerstpakket. U kunt ervan op aan dat wij discreet 
met uw pakket omgaan. Naast kerstpakketten is het ook 
mogelijk om boodschappen in te leveren. Het gaat hierbij om 
houdbare producten als koffie, thee, blikken/potten soep en 
groenten, knakworstjes, stuk zeep/doucheschuim, mooie 
kaars.  
 
Inlevermogelijkheden:  
- Voor de Hervormde kerk bij het Kerkelijk Bureau 
Hervormd Centrum op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 
20 december van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op maandagavond 
18 december van 19.00 uur tot 20.00 uur  
- Voor de Kerk Vinkenbuurt op zondag 17 december in 
de kerk en t/m woensdagmorgen 20 december 12.00 uur 
Marsmanweg 2, Vinkenbuurt. 
- Voor de Gereformeerde kerk bij De Kern van  
11 december tot en met dinsdagmiddag 19 december tijdens 
openingstijden (de beheerder is op de hoogte, de 
kerstpakketten/ boodschappen kunnen in de consistorie 
worden gezet). 

De diaconieën 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
26 november Eeuwigheidszondag 

Deze zondag is er ’s ochtends in Vinkenbuurt en Ommen een 
dienst waarin alle namen van de overleden gemeenteleden 
worden genoemd en er een kaars wordt aangestoken. Het is dit 
jaar in Ommen mogelijk om een kaarsje aan te steken voor 
iemand die je persoonlijk wilt gedenken. Dit kan direct bij 
binnenkomst in de kerk, voorafgaand aan de dienst. Bij de 
ingang aan de Jippkant staat een tafel en liggen er 
waxinelichtjes. Hier kunt u een kaarsje aansteken en 
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vervolgens in de kerk plaatsnemen. Zo zijn ook zij die al eerder, 
of buiten de kring van onze gemeente overleden in onze 
gedachten. 
In Vinkenbuurt is er gelegenheid een kaarsje te branden in de 
dienst, na het noemen van de namen. Na de dienst is er in het 
Buurthuis in Vinkenbuurt plek voor ontmoeting en 
koffiedrinken. In Ommen is er volgens rooster deze zondag 
geen koffiedrinken.  
De nabestaanden van de overleden gemeenteleden van het 
afgelopen kerkelijk jaar worden ook dit jaar weer uitgenodigd 
voor een middagprogramma in de kerk, waarbij er ruimte is 
voor een gesprek en men de kaars en het steentje kan 
meenemen. De commissie eeuwigheidszondag hoopt dat het 
voor iedereen een troostrijke zondag mag worden. 

Commissie Eeuwigheidszondag 
 
Begroting 2024 Diaconie 

In de vergadering van het College van Diakenen van  
27 september is de begroting 2024 van de Diaconie 
goedgekeurd. De kerkenraad gaf haar goedkeuring in de 
vergadering van 8 november jl. Ook is de begroting aan de orde 
geweest op de gemeenteavond van 21 november jl.  
De diaconale begroting 2024 sluit met een nadelig saldo van  
€ 6.250,00. Dit begrote nadelige saldo komt ten laste van het 
eigen vermogen. Onderstaand worden de begrotingscijfers 
gecomprimeerd weergegeven: 
 

Omschrijving Begroting Begroting Rekening  

  2024 2023 2022 

Opbrengsten en Baten       
Opbrengsten rente en 
dividenden 1.811 1.004 1.076 

Opbrengst levend geld 6.417 5.756 7.276 
Door te zenden 
collecten en giften 7.360 6.989 11.183 

Totaal baten 15.588 13.749 19.535 

Uitgaven en Kosten       
Verplichtingen/bijdragen 
aan andere organen  2.368 2.430 2.473 
Kosten beheer, 
administratie en archief 492 423 45 
Rentelasten en 
bankkosten 420 390 235 
Diaconaal werk 
plaatselijk 5.938 4.648 2.819 
Diaconaal werk 
regionaal en landelijk  260  119 3.530 
Diaconaal werk 
wereldwijd 5.000 5.000 4.500 
Afdrachten door te 
zenden collecten en 
giften 7.360 6.989 11.183 

Totaal lasten 21.838 19.999 24.785 

        

Resultaat (ten laste van 

de algemene reserve) -6.250 -6.250 -5.250 

    
Het basisprincipe van de diaconie is dat alle middelen, die in de 
loop van het jaar worden ontvangen in hetzelfde jaar ook weer 
mogen worden uitgedeeld aan plaatselijke, landelijke- en 
buitenlandse diaconale doelen. Dit basisprincipe kent twee 
uitzonderingen, waardoor het nadelig resultaat ontstaat. 
Daarbij gaat het om de volgende zaken: 
1. In de begroting wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheid om collectes en giften voor noodhulp bij 
rampen te verdubbelen met maximaal € 5.000,00 
totaal per jaar.  

2. Daarnaast wordt jaarlijks € 1.250,00 uit het eigen 
vermogen besteed aan lokale diaconale doelen. 

Klaas van Hulst,  
Penningmeester diaconie 

 
Begroting 2024 College van Kerkrentmeesters 

Hieronder treft u de verkorte conceptbegroting voor 2024 aan, 
zoals deze door het College van Kerkrentmeesters is opgesteld 
en in de Kerkenraad is besproken. Ook is de begroting aan de 
orde geweest op de gemeenteavond van 21 november jl. 
Het resultaat over 2024 is begroot op een verlies van  
€ 121.950,00. Het resultaat bestaat uit de baten en lasten van 
de kerk. Het Hervormd Centrum is door sluiting per  
31 december 2023 niet meer opgenomen in de begroting. 
 
De energiekosten van de kerkelijke gebouwen dalen t.o.v. 
2023, maar blijven wel wat hoger dan in 2022. 
De personeelskosten bestaan uit de kosten voor predikanten, 
kosters en kerkelijk bureau. 
We gaan uit van 2 predikanten, waardoor de kosten netto  
€ 40.000,00 hoger zijn dan in vacaturetijd. 
De overige personeelskosten zijn wat lager door pensionering 
van een personeelslid in het laatste kwartaal van 2024. 
Daarentegen een stijging van administratiekosten door 
uitbesteding van de administratie van de kerk. 
De algehele personeelskosten zijn gestegen door de centraal 
door PKN afgesproken salarisverhogingen. 

 

Baten 2024  €       

Opbrengsten onroerende zaken 29.600 

Opbrengsten rente 17.500 

Opbrengsten levend geld 298.000 

Totaal Baten 345.100 

  

Lasten 2024  

Kosten kerkelijke gebouwen 51.200 

Kosten niet-kerkelijke gebouwen 2.000 

Pastoraat 224.250 

Kosten kerkdiensten en activiteiten 27.500 

Bijdragen aan andere organen 22.700 

Salarissen en vergoedingen 110.400 

Kosten beheer en administratie 27.800 

Rentelasten/bankkosten 1.200 

Totaal Lasten 467.050 

  

Resultaat Verlies 2024 121.950 

 
Willem Ruijs,  

penningmeester College van Kerkrentmeesters 
 

Wijziging plaatselijke regeling  
Elke 4 jaar wordt een nieuw beleidsplan besproken en 
vastgesteld. Het is ook een goed moment om de plaatselijke 
regeling waar nodig aan te passen. In de plaatselijke regeling is 
opgenomen hoe wij onze kerkelijke gemeente hebben 
georganiseerd, zoals verkiezing van predikant en ambtsdragers. 
Ook de omvang van de kerkenraad is opgenomen in de 
plaatselijke regeling. De kerkenraad is sinds 2020 kleiner 
geworden, van 31 naar 26 ambtsdragers. 
De kerkenraad kan rechtsgeldige besluiten nemen als er 
voldoende ambtsdragers aanwezig zijn het zgn. quorum. 
De kerkenraad heeft in de vergadering van 8 november jl. 
besloten het aantal ambtsdragers in de kerkenraad terug te 
brengen van 31 naar 26. 
Indien u als gemeentelid bezwaar heeft tegen deze wijziging 
van de plaatselijke regeling wilt u dit dan uiterlijk 1 december 
2023 schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan scriba 
Mw. Gerry Westerhof,  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
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Schenking 
Dankbaar en ontroerd zijn wij als diaconie in verband met een 
schenking van € 40.000,00 die wij mochten ontvangen op onze 
bankrekening. De schenker heeft aangegeven anoniem te 
willen blijven en deze wens respecteren wij uiteraard. Op deze 
plaats willen wij de schenker nogmaals heel hartelijk danken! 
Het dienstbaar zijn aan de naaste is een wezenlijk kenmerk van 
het diaconale werk: helpen waar geen helper is. Daarbij denken 
we aan mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente. 
Vooral denken wij dan aan diegenen, die om wat voor reden 
dan ook in moeilijkheden zijn gekomen. Diaconale hulp is erop 
gericht om mensen te helpen een uitweg te vinden uit hun 
problemen. 
Met deze schenking, maar natuurlijk ook met alle andere giften 
en bijdragen in de collecten die wij van u allen door het jaar 
heen mogen ontvangen, wordt dit diaconale werk mede 
mogelijk gemaakt. Daarvoor zijn wij u allen zeer dankbaar en 
erkentelijk. 

Namens de diaconie,  
M.W. (Mariëlle) Hekman, voorzitter 

 
Vervoer naar de kerk 
Tot een aantal jaar geleden was er een vervoersdienst naar de 
morgendiensten in de kerk voor gemeenteleden die niet 
(meer) in staat waren zelfstandig naar de kerk te komen. Deze 
vervoersdienst bestond uit een groep vrijwilligers die volgens 
een rooster om de zoveel weken het vervoer verzorgden. 
We willen in kaart brengen of er op dit moment bij 
gemeenteleden behoefte is aan vervoer naar de kerk én of er 
mensen zijn die zich aan zouden willen melden als rijders. 
We zouden graag minimaal 8 rijders vinden, zodat de rijders 
ongeveer 6 keer per jaar aan de beurt zijn. 
Mocht u behoefte hebben aan vervoer naar de kerk of mocht u 
zich aan willen melden als rijder, dan vragen wij u dit voor  
15 december kenbaar te maken bij de diaconie via  
herv-diaconie@pkn-ommen.nl of bij het kerkelijk bureau 
℡451338. Wanneer er vraag is naar vervoer én voldoende 
belangstelling én er voldoende rijders gevonden kunnen 
worden zal de vervoersdienst weer worden opgestart. 

De diaconie 
 
Oud ijzercontainer 

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. 
Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de 
Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
22-10  Kerk Diaconie Kerk. geb.  
Ommen € 148,65 € 169,55 € 88,57 
  
29-10  Kerk Diaconie Kerk. geb.  
Ommen € 161,45 € 153,55 € 108,52 
      
01-11 (Dankdag)  Kerk Diaconie Kerk. geb.  
Ommen € 40,70 € 56,20 € 28,20 
Vinkenbuurt 23,55   52,45 
Kerk Vinkenbuurt 40,10 
 
05-11 Kerk Diaconie Kerk. geb.  

Ommen € 95,50 € 108,50 € 83,00 
Vinkenbuurt 33,25  34,00 
Kerk Vinkenbuurt 32,00 
 
05-11 Werelddiaconaat 

Ommen € 181,95 
Vinkenbuurt 98,50 
 
12-11 Kerk Diaconie 

Vinkenbuurt € 23,80  € 26,50 
Kerk Vinkenbuurt 26,80 

Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 via mw. J. Beltman 
€ 10,00 via dhr. A. van der Vegt 
€ 20,00 en € 30,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Voor de diaconie 
€ 50,00 via mw. M. Reurink-Eggen 
 
Voor de zending 
kerk Vinkenbuurt € 112,17 
 
Voor de bloemen  
€ 20,00 via mw. J. Beltman 
€   4,80 via mw. H. From  
 
H.V.D. wijk N/W 
€ 10.00 en€ 20.00 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 20,00 via fam. Hulst 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen 

  4 december Moderamen KK 
11 december Kleine Kerkenraad 
18 december College van Kerkrentmeesters 
 
Actie Kerkbalans 
Voor het jaar 2023 zijn er toezeggingen gedaan voor de 
kerkelijke bijdrage voor onze Gereformeerde kerk. Daar zijn we 
heel blij mee. Een aantal van deze toezeggingen is nog niet of 
niet geheel ontvangen. We zouden het heel fijn vinden als u uw 
bijdrage alsnog in dit jaar wilt overmaken.  
Alvast dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
 
30 november Gemeenteavond  
Hierbij nodigen wij u uit voor de gemeenteavond op deze 
donderdag. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur 
staat de koffie en thee voor u klaar. 
 
Agenda: 
1. Welkom en opening 
2. Bespreking van de begroting 2024 
 De Kern 
 De Kerk 
 Diaconie 
 Kerkvensters 
3. Stand van zaken beroepingscommissie. 
4. Samenwerking met de Hervormede gemeente nu en in de  
     toekomst  
5. Beleid opnames in de kerk i.r.t. AVG. 
6. Project DOEL (doen-ontmoeten-ervaren-leren) en KIP (kerk  
     informatie punt) 
7. Nieuwe Werkwijze Diaconie 
8. Kerk App 
9. Sluiting 
Vanaf 15 november liggen de begrotingen klaar bij de koster. 

Namens de kerkenraad, E. Martens, 2de scriba  
 
6 december Adventsmiddag in De Kern 

Zie voor info de poster achter in deze Kerkvensters. 
Wia Ningbers en Gerrit Horsman 

 
12 december Ophalen van de kerstattenties  
Beste contactpersonen, ambtsdragers, 
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Op dinsdagavond 12 december, tussen 19.00 en 20.30 uur, 
kunt u de kerstattenties weer ophalen in De Kern. 
Deze attenties liggen voor u klaar om rond te brengen in uw 
sectie. Het gaat om kerstattenties voor gemeenteleden ouder 
dan 80 jaar en weduwen en weduwnaars. 
En misschien heeft u een extra kerstattentie aangevraagd, ook 
deze zullen dan klaarliggen. We hopen elkaar dan te zien, 

Carolien Schuurhuis, Joke Hogenkamp en Allina Kremer 
 
 

Vorming 
 

 
25 november Lazama wandeling! 

We gaan weer wandelen op deze zaterdag 25 en vertrekken 
vanaf de Markt/Voormars om 08.30 uur. 
Zoals gewoonlijk wordt er weer gewandeld in een rustig tempo 
met halverwege een rustpauze. We kregen onlangs een 
prachtige suggestie om te gaan wandelen in Zuidwolde: het 
Vlinderommetje (zie website) is een mooie afwisselende 
wandeling rond Zuidwolde! De kosten om mee te rijden 
bedragen €3,00 en neem voor de zekerheid wat eten en 
drinken mee! Iedereen is van harte welkom en aanmelden 
vooraf is niet nodig! 

Info: Herman Tip 
 
Alpha cursus 

Alpha is voor zoekers, voor mensen die meer willen weten over 
het christelijk geloof en voor diegenen die hun geloof willen 
verfrissen en/of verdiepen! Op Alpha ontdek je de basis van 
het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige 
manier. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: 
eten, een inleiding en een kleine groep.  
 
Voor wie? 
Alpha is er voor iedereen! Het is de plek waar je jezelf mag zijn. 
De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. 
De plek waar je welkom bent. En bovenal: de plek waar alle 
verhalen samenkomen. Er is alle ruimte om het gesprek aan te 
gaan en je vragen en ideeën te delen. 
 
Waarom? 
Op Alpha denk je samen na over allerlei inspirerende 
onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen meningen en 
vragen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe 
mensen, met wie je echte, eerlijke gesprekken aangaat. En het 
is helemaal gratis! 
 
Hoe werkt het? 
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét 
moment om elkaar op een ontspannen manier 
goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je 
naar een kort, inspirerend verhaal over één van 
de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je 
vragen en gedachten te delen in kleine groepen. 
Er zijn ongeveer tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag of 
Alpha-weekend. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp 
centraal. Tijdens Alpha ga je over allerlei onderwerpen in 
gesprek. Van ‘Wie is Jezus?’ tot ‘Hoe zit het met de kerk?’. 
Hieronder vind je alle onderwerpen die je bij Alpha bespreekt.  
1. Is er meer? 
2. Wie is Jezus? 
3. Waarom stierf Jezus? 
4. Hoe kun je geloven? 

5. Bidden: waarom en hoe? 
6. De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
7. Hoe leidt God ons? 
8. Introductie op het Alpha-weekend 
9. Wie is de Heilige Geest? 
10. Wat doet de Heilige Geest? 
11. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? 
12. Hoe nu verder? 
13. Hoe kan ik het kwade weerstaan? 
14. Waarom en hoe wij het anderen moeten vertellen 
15. Geneest God ook nu nog? 
16. Hoe zit het met de kerk? 
Deelname aan deze cursus is gratis, voor het Alpha-weekend 
vragen we wel een kleine bijdrage. 
 
Welkom! 
Zin om aan te schuiven? Je bent van harte welkom op Alpha.  
Op 22 januari 2024 gaan we weer starten. Om 19.30 uur 
hebben we dan een kennismakingsavond gepland. De koffie 
staat klaar! De reguliere bijeenkomsten zullen steeds op de 
maandagavond zijn. We zoeken momenteel nog een locatie om 
de cursus te kunnen geven. 
Voor vragen en/of opgave kun je contact opnemen met: 
Ina Schokker of Jan Vogelzang. 
Zie ook www.alpha-cursus.nl 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 

 

30 november Kerk & Israël 
Dan zal Menno Alkema komen spreken over de betekenis van 
de Tora voor het Jodendom. Een betekenis die zeer groot is! 
Niet alleen voor goede dagen, maar ook, en misschien wel juist, 
voor de kwade dagen. En de Joden hebben door de eeuwen 
heen veel kwade dagen meegemaakt, de meest recente in de 
afgelopen maand oktober/november. Soms als straf voor de 
zonden van het volk, dat vinden we ook in de Bijbel. Maar vaak 
ook door de haat die de wereld heeft voor Israël. Als je de 
geschiedenis van het volk van God bestudeert moet je je wel 
verbazen dat het volk überhaupt nog bestaat! Hoe dat kan? Dat 
heeft natuurlijk alles te maken met de God van Israël, die niet 
zal toestaan dat zijn oogappel van de kaart wordt geveegd. 
Maar ook met de Tora die God aan zijn volk gaf om hun de 
rechte weg te wijzen en de kracht om, wát er ook gebeurt, 
steeds toch weer op te staan en door te gaan. 
Want, ook al is de Tora een juk dat Joden, en als we dat willen 
ook wij, moeten dragen, uiteindelijk zullen we ontdekken dat 
het niet zo is dat wij de Tora dragen, maar dat de Tora óns 
draagt. Menno Alkema studeerde theologie aan de VU en 
Judaica bij rabbijn Yehoeda Ashkenazy. Hij werkte als docent 
en hulpverlener, maar hij is eigenlijk nooit opgehouden om 
daarnaast te studeren, net zoals Joden nooit ophouden te 
studeren. De Tora is nooit ‘uit’, maar steeds weer ‘in’, 
verrassend en heel actueel. Ook vandaag, ook als het oorlog is!  
Menno Alkema zal met ons stil staan bij de grote betekenis van 
de Tora in het Jodendom en vertelt: ‘Een niet-Jood vroeg eens 
aan de beroemde rabbijn Hillel: ‘Vertel me wat de kern is van 
de Tora terwijl ik op één been sta’. Hillel antwoordde: ‘Doe een 
ander niet wat jij niet wilt dat jou geschiedt. De rest is 
commentaar. Ga heen en leer’. En dat commentaar is de 
mondelinge Tora. Wat dat precies inhoudt, dat hoort u  
30 november van Menno Alkema. U bent allen van harte 
welkom.  
 
Datum:  donderdag 30 november (let wel, weer op  
  donderdag) 
Tijd:  19.30 uur (deuren open om 19.00 uur) 
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Plaats:  de Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart 
Ter info Er zullen weer Israël producten te koop zijn. 

Gerbrig Arends 
Gerrit Jan Vrieling 

 
8 december Hervormd Zangkoor Ommen 90 jaren jong 

Een hele goede reden om een concert te geven en wel op 
vrijdag 8 december om 19.30 uur in de Hervormde kerk. 
Het thema van het concert is: ‘Door de 90 jaren heen’. 
Dit betekent dat de avond in vier periodes is ingedeeld, te 
beginnen bij 1933, vervolgens de tijd na de oorlog, verder van 
1975 t/m 2000, daarna de jaren van deze eeuw. Het Hervormd 
Zangkoor Ommen zingt naast enkele Latijnse nummers ook 
liederen die bekend in de oren klinken en ook vaak gezongen 
worden tijdens kerkdiensten en te horen zijn op radio en 
televisie, zoals in het programma ‘Nederland Zingt’. Liedjes uit 
de Top 2000 worden ook ten gehore gebracht. 
U kunt uzelf laten horen door mee te zingen in de samenzang.  
Deze avond kunt u ook genieten van het orgelspel van Frans 
Dijkstra en natuurlijk zal onze vaste pianist Marcel ten Brinke 
niet ontbreken. De trompettisten Tom Visser en Jan Veneman 
begeleiden ook het zingen. De soliste deze avond is Anne 
Braad-ten Brinke. Zij speelde al vaker een belangrijke rol tijdens 
concerten in Ommen, met zang en viool. Het geheel staat 
onder leiding van onze dirigent Ron Breukelman, die ook de 
verbindende teksten uitspreekt. 
Het koor nodigt u van harte uit voor dit concert. 
De toegangskaartjes zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor 
en uiteraard op de concertavond in de kerk. 

Loes Thörig 
 
20 december Kerst met het Sallands Bachkoor  

In de Hervormde kerk. De aanvang is 20.00 uur. Het koor zingt 
bekende kerst-carols van onder meer John Rutter en David 
Willcocks. Ook is er samenzang en wordt u uitgenodigd om o.a. 
het Hallelujah uit Händels Messiah mee te zingen. 
Medewerking wordt verleend door High Moor Brass, een 
koperensemble dat bestaat uit vier professionele koperblazers. 
De begeleiding bestaat verder uit orgel en vleugel. Het geheel 
staat onder leiding van dirigent Leendert Runia. De toegang is 
vrij, wel is er een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de 
kosten. Hartelijk welkom! 
 
VluchtelingenWerk Ommen zoekt vrijwilligers 

Stel je voor dat je in een vreemd 
land terecht komt, waar je de taal 
niet spreekt en de weg niet kent. 
Waar de regels anders zijn en het 
openbaar vervoer of de 
gezondheidszorg niet zo werkt als je 
gewend bent. Wat zou het dan fijn 

zijn als iemand je wegwijs maakt in die nieuwe wereld, zodat jij 
je thuis kunt voelen op je nieuwe plek. 
VluchtelingenWerk zoekt op korte termijn maatschappelijk 
begeleiders, die vluchtelingen begeleiden in de eerste periode 
in Ommen, waar zoveel nieuw voor hen is. 
In 2024 worden in Ommen zgn. flexwoningen gerealiseerd; in 
een aantal woningen zullen ook statushouders gehuisvest 
worden. We vragen daarom met spoed vrijwilligers die in 2024 
deze statushouders willen begeleiden. 
 
Maatschappelijk begeleider 
Wil jij vluchtelingen helpen bij de eerste opvang in de 
gemeente en ben je goed in regelen? Als maatschappelijk 
begeleider help je statushouders bij het regelen van allerlei 
praktische zaken en help je hen op weg in een voor hen 
onbekende gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het wegwijs 
maken van zaken in en rondom het huis, het zoeken van een 
huisarts, basisschool, het aanvragen van huurtoeslag, het leren 
kennen van de buurt en het helpen bij het afsluiten van een 

zorgverzekering. Nieuwe cliënten krijgen een vaste 
contactpersoon, die hen in de eerste periode begeleidt. 
De gevraagde tijdsbesteding is 2 dagdelen per week. Voor de 
juiste begeleiding willen wij onze cliënten/statushouders 
continuïteit bieden en vragen wij begeleiders die zich langer 
dan een jaar aan onze organisatie willen binden. 
 
Wat bieden wij? 
Je maakt deel uit van een betrokken en gemotiveerd 
vrijwilligersteam. Verder bieden wij ondersteuning door een 
beroepskracht, een inwerkprogramma, de mogelijkheid om 
(online) aanvullende cursussen en trainingen te volgen, een 
onkostenvergoeding en vooral boeiend en zinvol werk! 
Interesse? Stuur dan een mail naar teamleider Gineke de 
Bruine via  gdebruine@vluchtelingenwerk.nl 
 
 
 

Gebedspunten 
 

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten   

Laten we God danken dat we in de komende 
Adventsperiode weer mogen toeleven naar het 
Kerstfeest. Dank God dat Hij Jezus naar de aarde heeft 
gezonden, om de weg voor ons tot God vrij te maken. 
Laten we bidden voor de mensen die niet meer weten 
hoe ze financieel rond moeten komen door alle 
gestegen prijzen. Dat ze de weg naar hulp zullen 
weten te vinden en ook daadwerkelijk geholpen zullen 
worden. 
Laten we bidden voor allen die op Eeuwigheidszondag 
(26 november) verdriet hebben, omdat een naaste is 
overleden. Dat God hen zal troosten, nabij zal zijn en 
zal bemoedigen. 
Laten we bidden voor onze broers en zussen in geloof 
die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dat God 
hen de moed en kracht geeft om het vol te houden. 
Laten we ook bidden dat omstandigheden zullen 
verbeteren.  
Laten we bidden om Gods nabijheid, kracht en 
innerlijke rust voor alle (chronisch) zieke mensen en 
voor de mensen die om hen heen staan.  
Laten we God danken voor alles om ons heen waar we 
van mogen genieten. Laten we onze zegeningen 
tellen!  
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de 
zoektocht naar nieuwe predikanten en een 
jongerenwerker voor onze gemeentes.  

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 8 december. 
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De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 28 november voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via 
e-mail: 
 (Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 

Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
 
Diaconie Hg  Kerk Hg               Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 

Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 

Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  

  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffiedrinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 

Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
 
Kerkgebouw Ommen 

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
Gebouw Irene 

Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
 
 

Diversen 
 

 
Puzzelhoekje 

 
Hallo jongens en meisjes. 
 
Graag wil ik weten of ik nog door moet gaan met het 
puzzelhoekje. Laat je het me even weten?  
 willemien.eilander@ziggo.nl 
Ik krijg geen oplossingen meer binnen, maar als ik weet dat ze 
wel gemaakt worden ga ik er nog mee door. 
 
Lossen jullie deze rebus op? 

Succes, Willemien Eilander 
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voor de Adventsviering 

Het zorgteam ouderenwerk van de Gereformeerde kerk 

organiseert een adventsviering. 

 

 

Deze middag vindt plaats op:  

Woensdagmiddag 6 december in De Kern. 

Aanvang 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur.   

 
 

 

 

Ouderen en belangstellenden zijn van harte welkom! 

 

Koffie en thee staan voor u klaar. 

Na afloop van de viering is er soep  

en een broodje.  

U kunt zich hiervoor opgeven  

tot vrijdag 1 december a.s.  

       

Opgavelijsten liggen  

bij de uitgang van de kerk; 

of bij uw ouderling, diaken, 

   contactpersoon, of bij:  

Mw. W. Ningbers  . 

Dhr. G. Horsman    
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Jonge gezinnendienst 

Zondag 3 december 

Gereformeerde kerk 

Tijd: 09.30 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


